
         
         

1935  

                    
           2015   

 
 

 

    

        

              

              

              

          
 

 

   

 

 
 

             

Ik heb niets gemist! 
 

en dat wil ik graag zo houden 

Luister  

eens allemaal: 

Ik had zó gedacht... 

Als jij  

nu hiervoor zorgt,  

dan regel ik dat... dan 

kunnen we straks... 

Oost, west, 

thuis is ook niet 

alles 

Zo, ik  

commandeer, 

jij doet alles voor mij. 

Prima team hè! 

Ik ruik...  

ik ruik fruit! 

O nee, ik ruik 

advocaat! 

Waar  

is hier de 

dichtstbijzijnde 

Aldi? 

Of ik ooit verdwaald ben?  

Wat heet! Daarover alleen al kan ik 

een invasiekrant vullen. Maar dat 

ga ik niet allemaal vertellen – er wil  

al bijna niemand meer  

met me meewandelen 

Zeg, ik weet daar 

zo’n leuk plekje/zo’n 

leuk paadje! 

Hans  

heeft voor  

Miep de verkeerde  

sherry ingeschonken. En 

toen heb ik het moeten 

opdrinken.  

Erg hè! 

Dit vind ik het 

lekkerste 

roken: van een 

ander roken! Hé, ik zie de maan! 

O nee, het is een 

lantaarnpaal, hihi 

Wat was ik trots 

op mijn kleinzoon! Die zei 

“kunnen we dat niet met elkáár 

gaan doen?” O, als de hele mensheid 

toch eens zo in elkaar zat: geen 

ruzie, geen oorlog meer, 

maar alles 

samen doen 
 

 

 

 

 

 


